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Dat wonder heeft een naam: Pasen.

Ook Jezus moest af en toe even afstand nemen van de
aardse drukte. In Marcus 9 wordt verteld hoe Jezus op
een dag met drie van zijn leerlingen een hoge berg
beklom. Op die berg veranderde Jezus van gedaante en
zijn kleren werden glanzend wit. Bovendien verschenen
Mozes en Elia, de vertegenwoordigers van de Wet en de
Profeten, aan zijn zijde. We lezen niet wat er besproken
is, maar het moet een bemoedigend gesprek zijn
geweest. We vinden dit verhaal halverwege het
Marcusevangelie. Vanaf nu gaat de weg van Jezus naar
Jeruzalem. En naar Golgotha. Voor Jezus ligt een
lijdensweg. En wat we zien is dat Mozes en Elia juist nu
naast Jezus gaan staan. Wat zullen ze anders hebben
gedaan dan Jezus moed inspreken? En het werkt. Jezus
vindt zoveel nieuwe kracht dat hij begint te stralen.

Een van de leerlingen, Petrus, vindt het allemaal zo
prachtig, dat hij voorstelt om boven op die berg te blijven.
‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten
opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’
Maar God geeft het verhaal een andere wending, want de
zoon van God is niet gekomen om ver van het aards
gewoel een hemels leven te leiden. Het is de bedoeling
dat Jezus ons mensen in deze wereld nabij is. Juist in onze
moeite, in ons lijden, in onze duisternis, zelfs in de dood.
Daarom grijpt God in. God laat een wolk neerdalen, en uit
die wolk klinkt de stem van de Eeuwige: Dit is mijn
geliefde Zoon, luister naar Hem. Daarna zijn Mozes en Elia
verdwenen, even plotseling als ze gekomen zijn. Meteen



daarna dalen Jezus en zijn leerlingen de berg weer af.
Jezus gaat de weg die voor hem ligt.

In ieder mensenleven zijn er beslissende momenten. Op
die momenten is het ontzettend belangrijk dat je
gesteund wordt door je dierbaren. De eersten die voor
die rol in aanmerking komen, zijn onze ouders. Als we
opgroeien en stap voor stap de wereld intrekken,
verlangen we naar hun steun. Dat er een vader of moeder
is die zegt: ‘Ga maar. Kies je eigen weg. Je kunt het. Ik heb
vertrouwen in je.” Wanneer we zo’n stem missen, doet
dat vaak een leven lang zeer. Toen Jezus op een
beslissend punt van zijn leven stond, ontdekte hij dat zijn
hemelse vader onvoorwaardelijke achter hem stond. Dit
is mijn geliefde zoon! klonk er vanuit de wolk. Met die
liefdesverklaring, die tegelijk een motie van vertrouwen
was, kon Jezus verder...

In de week dat ik ergens in Friesland over deze tekst
preekte, werd Aleksej Navalny in een Russische
gevangenis vermoord. Inmiddels kent iedereen zijn
verhaal. Navalny voerde oppositie tegen Poetin. Een paar
jaar geleden liet deze dictator zijn criticus vergiftigen. In
een ziekenhuis in Duitsland werd hij weer opgelapt. In
plaats van veilig in Duitsland te blijven, ‘hoog en droog,’
keerde Navalny terug naar Rusland. Het was een
terugkeer die een lijdensweg werd. Net als indertijd met
Jezus gebeurde, hebben de hogepriesters en
machthebbers van Rusland Navalny weggemoord. Ze
hebben zijn licht gedoofd. Het leek wel een herhaling van
Goede Vrijdag, de dag van de kruisiging. De wereld keek
verslagen toe. Alleen een wonder zou Navalny en zijn land
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nog kunnen redden. Nu geloven wij in de kerk dat zo’n
wonder bestaat. Dat wonder heeft een naam: Pasen. Dat
wonder gaat over hoop in een situatie van hopeloosheid,
over licht dat duisternis overwint, over opstanding uit de
dood.

Tijdens zijn laatste levensjaren werd Navalny keer op keer
voor de rechter gedaagd. Tijdens die showprocessen
mocht hij dan een laatste woord voeren. In een van die
toespraken haalde hij de zaligsprekingen van Jezus aan:
‘Zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’. Daar
hield Navalny zich dus aan vast. Aan het geloof dat er een
hemelse vader is, die tegen iedereen die hier op aarde
snakt naar gerechtigheid zegt ‘lk verklaar je zalig.” Dat wil
zeggen: ‘Ik heb je lief, ik sta achter je.” Mede dankzij die
hemelse vader vond Navalny de moed om de weg te gaan
die voor hem lag.

Aleksej Navalny was Jezus niet. Maar zijn leven en sterven
heeft wel alles met het leven en sterven van Jezus te
maken. Laten we er koppig op vertrouwen, net zo koppig
als Navalny dat zelf deed, dat Jezus ook voor hem de dood
zal overwinnen.

Ds. Frans Willem Verbaas

Gemeenteberichten



Afscheid van ouderling Frank de Koster en
ledenadministrateur Titia van der Meulen

In de kerkdienst van zondag 3 maart nam Frank de Koster
afscheid als ouderling in onze gemeente. Hilda Feenstra,
de kerkenraadsvoorzitter, vertelde tijdens een toespraak
dat ze er niet geslaagd was te herhalen hoeveel jaren
Frank precies lid is geweest van de kerkenraad als diaken,
als ouderling, als jeugdouderling. Namens de hele
gemeente bedankte zij Frank voor zijn inzet,
eigenzinnigheid, vriendelijkheid en creativiteit. En ze
troostte de gemeente met de gedachte dat Frank met zijn
Tsjesje naast de kerk blijft wonen, en dat hij voor kleine
hand- en spandiensten beschikbaar blijft.



In dezelfde dienst stonden wij ook stil bij Titia van der
Meulen, die na ruim twaalf jaar is gestopt als onze
ledenadministrateur. Ondanks een soms kwetsbare
gezondheid en ondanks voortdurend veranderende
computersystemen, heeft zijj ons ledenbestand
zorgvuldig bijgehouden. En altijd was ze bereid om een
aan een bijzonder verzoek te voldoen. Gelukkig hebben
we in Gert van Vulpen een bekwame opvolger van Titia
van der Meulen gevonden. Frank en Titia: nogmaals, van
harte dank!

Wel en wee in de gemeente

Voor- en tegenspoed, ook onze gemeenteleden
ontkomen er niet aan. Zo hebben we momenteel te
maken met twee revaliderende kosters: Tseard Feddema
herstelt van een dubbele heuoperatie en Pierke van Beek
herstelt van een vervelende armbreuk, waaraan een
operatie te pas moest komen. Binnen de kerkenraad had
menig lid de afgelopen weken te maken met rouw, ziekte
of medische onderzoeken. En eigenlijk gaat er geen week
voorbij of deze of gene in onze gemeente maakt
spannende of onzekere dagen door. Laten we elkaar niet
vergeten in ons medeleven en in onze gebeden. Een klein
beetje aandacht is een krachtig medicijn!



Bijeenkomst voor deelnemers aan het Bijbelleesproject
op maandagavond 25 maart

Inmiddels zijn we al zo’n 600 bladzijden onderweg in de
Bijbel. We zijn begin maart bij de boeken Ezra en Nehemia
beland, waarin wordt verteld hoe het de bewoners van
Jeruzalem en het omliggende gebied verging na terugkeer
uit de Babylonische ballingschap. Maandelijks komen we
bij elkaar om onze leeservaringen te delen en gerezen
vragen te bespreken. Op maandagavond 25 maart komen
we weer samen, om 19:30 uur, dit keer in de Vallei,
Schoterlandseweg 20, Oudehorne.

Activiteiten en kerkdiensten in de veertigdagentijd en
op Pasen

Gelegenheidskoor voor Pasen

Net als vorig jaar, werkt aan de Paasdienst op 31 maart
een gelegenheidskoor mee. En iedereen uit de (wijde)
omgeving, die van zingen houdst, is welkom om in dit koor
mee te zingen. Het gelegenheidskoor, dat geleid wordt
door Jan Andries Dijkstra uit Gorredijk, repeteert
viermaal, en wel op zaterdagochtend 9, 16, 23 en 30
maart, telkens van 10:00 - 12:00 uur, in de kerk van Tijnje
(Rolbrégeyk 6). De eerste repetitie is dus al geweest, als
dit nummer van Tsjerkepaad verschijnt, maar zij-
instromers zijn ook welkom!



Meditatiewandeling op zaterdag 16 maart

Op zaterdagmiddag 16 maart wordt in het kader van de
veertigdagentijd een meditatiewandeling georganiseerd.
We doen dit in samenwerking met de Protestantse
Gemeente Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslan.

De wandeling, die om 14:30 uur in de Matthetiskerk van
Langezwaag begint en ongeveer vijf kwartier zal duren,
zal ons voeren door de drie (!) bossen die Langezwaag rijk
is. We beginnen en eindigen met een bezinnend moment
in de kerk. De eerst helft van de wandeling wordt in stilte
afgelegd, en tijdens de tweede helft kunnen we met
elkaar in gesprek gaan over het thema dat tijdens het
bezinningsmoment aan de orde is gekomen. Mocht het
weer tegenzitten, dan maken we van de
meditatiewandeling gewoon een meditatief uur in de
droge kerk.

Vervoer nodig? Stuur een mailtje naar
fw.verbaas@gmail.com .

Over de kerkdiensten in de Stille Week en op Eerste
Paasdag.

Net als vorig jaar houden we de diensten in de Stille of
Goede Week samen met onze protestantse buren in
Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslan. Om de eenheid
van de diensten te benadrukken, vinden deze vieringen
plaats in hetzelfde kerkgebouw, en dit jaar is dat de kerk
van Tijnje. De diensten worden voorbereid en geleid door
een werkgroep die is samengesteld uit leden van beide
gemeenten
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Op Witte Donderdag (28 maart, aanvang 19:30 uur)
vieren we het Heilig Avondmaal, en aan het eind van de
dienst wordt het liturgisch centrum leeggeruimd als
voorbereiding op de Goede Vrijdag.

Op Goede Vrijdag (29 maart, aanvang 19:30 uur)
luisteren we naar het lijdensverhaal van Jezus, zoals de
evangelist Lucas ons dat heeft overgeleverd.

Tijdens de Paaswake op Stille Zaterdag (30 maart,
aanvang 21:00 uur) wordt de nieuwe paaskaars
brandend de donkere kerk binnengebracht. We luisteren
naar sleutelteksten uit Oude en Nieuwe Testament over
het thema: opstanding. En wie wil kan in de Paaswake
door het aanraken van het doopwater zijn of haar doop
gedenken.

Het Paasfeest (31 maart) beginnen we om 8:30 uur met
een feestelijk Paasontbijt in de kerk van Tijnje. Om 9:30
uur begint de paasdienst, waaraan het gelegenheidskoor
zal meewerken. Opgave voor het ontbijt is niet nodig,
iedereen is welkom en kan gewoon aanschuiven.

Zomertijd 2024!

Houdt u er rekening mee dat in de nacht van 30 op 31
maart de klok een uur vooruit wordt gezet in verband met
de zomertijd. In de Paasnacht kan de zon dus niet
wachten om op te gaan!



Oekraiens-orthodox Paasfeest op 5 mei.

De Europese en de Oekraiens-orthodoxe paasdata vallen
niet samen. In vorige jaren organiseerden de kerken in
onze regio daarom een week na het ‘Europese’ paasfeest
een viering voor Oekraiense vluchtelingen en hun
Nederlandse vrienden en begeleiders. Dit jaar zullen we
dat waarschijnlijk ook doen, alleen liggen beide data in
2024 veel verder uit elkaar. Oekraiense christenen vieren
dit jaar Paasfeest op zondag 5 mei! Nog even wachten
dus...

Uit de kerkenraad

Veel van de zaken die in de kerkenraad worden
besproken, staan al in de bijdrage van ds. Frans Willem
Verbaas, vandaar hierbij een aanvulling.

Tijdens de kerkenraadsvergadering beginnen we meestal
met een rondje ‘hoe gaat het met je?’

Het is ook belangrijk om binnen de kerkenraad oog voor
elkaar te hebben. We zijn vaak bezig met onze
gemeenteleden, maar moeten elkaar ook niet vergeten,
aangezien er de nodige zorgen zijn met gezondheid,
spanningen, zorg en rouw. Hierdoor kan het zijn dat
bepaalde taken of activiteiten, worden uitgesteld of
overgeslagen, we doen ons best, maar soms kan het niet
anders.

Wel erg fijn om te zien hoe onze gemeente samenwerkt
en de schouders er onder zet om bijvoorbeeld de taken
van de kosters tijdelijk over te nemen. Dit steunt en
ontlast ons als kerkenraad enorm. Hartelijk dank
hiervoor.



Op 3 maart hebben we in de kerkenraad afscheid
genomen van Frank, dat houdt in dat we nog op zoek zijn
naar een ouderling, met affiniteit voor de jeugd en het
jeugdwerk. Klinkt ouderling je te zwaar, maar zou je onze
jeugdwerker Nynke wel willen ondersteunen, neem dan
contact met mij op.

Op 25 april 2024 is er gemeenteavond om 19.30 uur in de
Utkomst. Op deze avond nemen we kort het jaarboekje
door met de ledenlijst, de verslagen en of jaaroverzichten
over 2023. (vragen of opmerkingen hierover ontvang ik
het liefst van te voren, via mail;
voorzitterpgtt@gmail.com )

We gaan die avond vooral aan de slag met het beleid wat
we als gemeente de komende jaren voor ogen hebben.
Waar hebt u, als het gaat om onze kerkgemeente, een
‘goed gevoel’ over en waar ziet u ondanks het kleiner
worden van die gemeente toch ook mogelijkheden. Een
belangrijk onderwerp dus en we hopen op een goede
opkomst.

De kaarten voor gemeenteleden, welke bij de uitgang
lagen, gaven verwarring, omdat de afspraken niet
duidelijk waren. Er is nu afgesproken dat we een kaart
meegeven bij de bloemen, dus hierop kunt u uw naam
vermelden. Soms kan het zijn dat er een extra kaart wordt
verstuurd, dat ziet u dan wel.

Verder hebben we afgesproken om een nieuwe
kanselbijbel aan te schaffen. We willen graag uit de
‘grote’ bijbel lezen, maar dan wel uit de nieuwste versie
welke ook gebruikt wordt door het beamerteam.

Hilda Feenstra
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Koffieochtenden 2024:

woensdag 13 maart

dinsdag 16 april

woensdag 5 juni

U bent om 10.00 welkom in de Utkomst
voor een bakje en een praatje.

Actie Diaconie voor Oekraine

Ons doel is bananendozen met voedsel te vullen voor
Oekraine , samen met Langezwaag.

Deze actie wordt georganiseerd door de Friese rijders en
wij willen daar ons steentje in bijdragen

We willen proberen 50 dozen gevuld te krijgen .

Paklijst Bananendoos:

Snoep Brinta

Havermout Thee
Bouillonblokjes Bonen, 2 blikken
Knakworsten in blik Rookworst

Lucifers Rijst , 2 pakken
Suiker Zout
Zonnebloemolie Tarwebloem
Macaronie,3 pakken Melk 2 pakken
Verder : Shampoo, tandpasta, maandverband,

tandenborstels, toiletzeep en WC papier. Als extra kun je
nog denken aan koffie, pindakaas , spliterwten .

We willen starten op Aswoensdag 14 februari, het begin
van de 40 dagen tijd.
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Voor in de kerk komt een bananendoos te staan, die u
kunt vullen met het voedsel dat u mee hebt genomen .

U mag natuurlijk ook via de diaconie geld storten voor
deze actie .

Alvast bedankt voor het meewerken hieraan.

Namens de diaconie:

Anneke ,Tjitske, Anna, Jan en Wilma

p.s. Deze actie loopt tot Pasen

Beste gemeenteleden,

U wordt van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond
op donderdagavond 25 april a.s.

Op deze avond komen het jaarboekje met de ledenlijst,
de verslagen en jaaroverzichten over 2023 aan de orde.
Daarnaast willen we u betrekken in het beleid wat we als
gemeente de komende jaren voor ogen hebben. Waar
hebt u, als het gaat om onze kerkgemeente, een “goed
gevoel” over en waar ziet u ondank het kleiner worden
van die gemeente toch ook mogelijkheden.

Een belangrijk onderwerp dus en we hopen op de goede
opkomst.

Aanvang: 19.30 uur in de Utkomst.

Het jaarboekje wordt dit jaar weer in één boekje
gebundeld.

Verslagen en overzichten vanuit de verschillende groepen
zien we graag voor 25 maart a.s. tegemoet

bij de redactie van Tsjerkepaad.

Namens de kerkenraad

Jan Tanja
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Kom je eten?

Na het grote succes van de stamppot maaltijd willen we
ook in het voorjaar weer met elkaar gaan eten. We vinden
het fijn om samen de week af te sluiten en hebben
daarom de gezamenlijke maaltijd op
vrijdagavond gepland. Alle dorpsgenoten zijn hiervoor
uitgenodigd, we hopen dat de Utkomst veel te klein zal
zijn!

Deze keer gaan we over de grens en willen we Chinees
gaan eten. We zijn hiermee allemaal vrij van koken. Lijkt
het je gezellig om aanwezig te zijn, meld je dan aan. Bij
voorkeur via de mail zodat wij het overzicht behouden.
scriba.pgtt@gmail.com

Wanneer: Vrijdag 19 april
Hoe Laat: Inloop vanaf 17.30, eten doen we na 18 uur.
Waar: In de Utkomst
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Dringende Oproep

Onze kosters Tseard en Pierke zijn voorlopig uit de
running.

Hierdoor zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die
een aantal taken kunnen/ willen overnemen gedurende
hun afwezigheid.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar een ‘Reservekoster”,
die in kan vallen bij afwezigheid van 1 van onze kosters
door b.v. vakantie, en mee wil helpen aan het groen
onderhoud van onze kerken

Heb je interesse bel even met Wim Vrijburg, 06-53831271
of Ytze Dijkstra, 06-53176453

SAVETHEDATE SAVETHEDATE SAVETHEDATE

Hallo allemaal
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Op zondag 21 april gaan we de volgende Kliederkerk
houden.

Het Thema zal dan zijn “Vertrouwen”

En dat betekend nogal wat merkten we tijdens de laatste
vergadering bij onszelf.

ledereen maakt wel eens dingen mee die het vertrouwen
in de ander er niet groter op maakt.

Hoe ga je dan verder? En als we dan naar de Bijbel kijken?
Waar kunnen we zien dat mensen op God vertrouwden?
En was God dat vertrouwen waard?

Op 21 april gaan we op zoektocht naar vertrouwen in
God, in elkaar, en misschien ook wel in onszelf.

Ga je mee? Je bent van harte welkom om 15.30 in de
Utkomst in Tijnje, Rolbregedyk 6

Hou de socials ook in de gaten.
Instagram: KliederkerkTijnjeTerwispel
Facebookgroep: Kliederkerk Tijnje/Terwispel

SAVETHEDATE SAVETEDATE SAVETHEDATE

Gemeentenieuws
De bloemen gingen als groet van de gemeente naar:
28-01 Fam. H Schouten, Breewei
4-02 Fam. W Vrijburg
11-02 Tseard Feddema
18-02 Fam. R Sonneveld
25-02 Riekje Jeninga
3-03 Anneke Hoekstra
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De kopij voor het volgende Tsjerkepaad inleveren voor
donderdag 16 mei bij Tineke Altena 06 2191 8563
e-mail tsjerkepaadpgtt@gmail.com

Verjaardagen 75+
9 april mevr. A de Boer-v d Duim
Stokkershagen 20 8406 GA Tijnje
11 april dhr. S v d Meulen
Breewei 21 8406 EB Tijnje
25 april dhr. JD de Boer
Stationsweg 74 app 22 8401 DS Gorredijk
24 mei mevr. M v d Leeuw-Overwijk
Breewei 8 8406 EE Tijnje
25 mei dhr. LKnol
Warrewei 35 8406 AD Tijnje

Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan
even door aan Gert van Vulpen, tel.nr. 06 1085 5185
e-mail: kerkelijkbureaupgtt@gmail.com

Bedankt!

Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij aandacht heeft
gegeven in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes,
appjes bezoekjes etc.

Heeft mij er doorheen geholpen na mijn operatie van
mijn heupen, ja u leest het goed, twee nieuwe heupen!
Gaat langzaam vooruit, maar mede door uw support krijg
ik EXTRA MOED om door te zetten

Hartelijk dank !!

Tseard Feddema
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Bedankt

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken die
een blijk van medeleven heeft gegeven voor en na het
overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder

en oma.
Tiige tank Wilma en Harm

Wanneer je iemand missen moet

niet voor even, maar voorgoed
Dan valt dat zwaar,

ja dat is gewoon heel naar
Nooit meer samen kunnen praten,

een leegte die is achter gelaten
Verdriet en een groot gemis,

als iemand er niet meer is
Wat blijft zijn de herinneringen,

dat worden hele waardevolle dingen

Om te bewaren, veilig en apart,
op een speciaal plekje in je hart.

Opbrengsten collecten

7 jan Diaconie € 52,72
Kerk € 28,10
14 jan Binnenlands Diaconaat € 33,52
Kerk € 35,70
28 jan Nederl. Vlaams Bijbelgen. € 188,75
4 feb Werelddiaconaat € 81,00
Kerk € 65,70
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11 feb Noodhulp Kerk in Actie € 55,60

Kerk € 55,85
18 feb Binnenlands Diaconaat € 48,15
Kerk € 34,30
25 feb Diaconie € 104,45
Missionair Werk € 40,00
3 mrt Zending Kerk in Actie € 167,50
Kerk €141,71

Hartelijk dank voor al uw gaven!
Namens de Diaconie,
Anna Rijpma-Jetten

17 maart Zending

Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese
predikanten maken leerzame stripverhalen voor
kinderen, die ze via scholen en kerken verspreiden. De
stripverhalen gaan over bijbelverhalen maar ook over
allerlei thema's zoals gezondheid, voeding, christelijke
normen en waarden. Steeds geschreven vanuit het
oogpunt van kinderen. Kinderen gaan beter lezen, maar
leren ook goed en kwaad, recht en onrecht
onderscheiden. Belangrijk in een land waar men nooit
meer een genocide wil meemaken. leder jaar wil men
3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds
twee boeken over nieuwe onderwerpen.
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24 maart Missionair werk

Het paasverhaal voor heel Nederland

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om
het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen.
Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending
ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om
naar buiten gericht kerk te zijn.

Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in
samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken
met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en
over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook
breder wordt er extra verdieping aangeboden met een
magazine en online.

31 maart Werelddiaconaat

Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca
In het noorden van Colombia komen steeds meer
toeristen naar de Caraibische kust. Kansarme jongeren
die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving
leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden
kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.
Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor
werk in hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren die
een eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de
horecasector.
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14 april Zending

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels
terug uit de gevangenis. Kerk en organiseren
‘Lichtgroepen ‘ waar slachtoffers en daders elkaar
ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent
van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet
meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan
werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze
biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen
op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de
hoopvolle toekomst van Rwanda.

5 mei Noodhulp Kerk in actie

Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraine
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en
nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige
oorlog in Oekraine gooide het leven en de toekomst van
veel inwoners volledig overhoop.

Kerk in Actie werkt samen met kerken en
hulporganisaties in Oekraine die ontheemden en
slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale
hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de
frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en
medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden
hulp bij traumaverwerking.
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12 mei Binnenlands diaconaat

Kerk-zijn met en voor elkaar.

Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt
die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets
betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en
nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst?
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel
Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een
mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn. Dit diaconale
initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken.
Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te
delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In ‘De
Sleutel’ is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor
elkaar staat voorop.

26 mei Zending

Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh

In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid.
Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven,
ondersteunt Kerk in Actie een programma voor
gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers
krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk,
leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen
gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid
binnen en buiten de eigen gemeenschap.
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Kerkdiensten in Tijnje zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944

Kerkdiensten in Langezwaag zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433

De kerkdiensten in Terwispel worden niet gestreamd
Tot nog toe geen oppas
Kindernevendienst laatste zondag v d maand.

Zondag 17 maart

voorganger:
organist:

ouderling van dienst:
collecte voor:

bloemenbezorger:

Zondag 24 maart

voorganger:
organist:

ouderling van dienst:
collecte voor:

bloemenbezorger:

om 9.30 uur dienst in Tijnje
5e zondag van de 40 dagentijd

Ds. J. Dijkstra (Veenwouden)
F. de Vries

I. Knobbe

le zending

2e Kerk

J. Tanja

om 9.30 uur dienst in Tijnje
6e zondag van de 40 dagentijd
Palmpasen

Ds. C. Schlette (De Knipe)

J. de Reus

H. Feenstra

le Diaconie

2e Missionair werk

T. Feddema
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Donderdag 28 maart om 19.30 uur dienst in Tijnje
Witte Donderdag, Avondmaal
Gezamenlijk met Langezwaag

voorganger: Ds. F. W. Verbaas
organist: F. de Vries
ouderling van dienst: W. Vrijburg
collecte voor: 1¢ Diaconie

2¢ Kerk

Vrijdag 29 maart om 19.30 uur dienst in Tijnje
Goede Vrijdag
Gezamenlijk met Langezwaag

voorganger: Ds. F. W. Verbaas
organist: F. de Vries
ouderling van dienst: ). Tanja

Zaterdag 30 maart om 21.00 uur dienst in Tijnje
Paaswake
Gezamenlijk met Langezwaag

voorganger: Ds. F. W. Verbaas
organist: F. de Vries
ouderling van dienst: 1. Knobbe
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Zondag 31 maart

voorganger:
organist:

ouderling van dienst:
collecte voor:

Bloemenbezorger:
Zondag 7 april

voorganger:
organist:

ouderling van dienst:
collecte voor:

bloemenbezorger:

Zondag 14 april

voorganger:
organist:

ouderling van dienst:
collecte voor:

bloemenbezorger:

om 9.30 uur dienst in Tijnje
Pasen

Gezamenlijk met Langezwaag
m.m.v. gelegenheidskoor
Paasontbijt vanaf 8.30 uur

Ds. F. W. Verbaas

J. A. Dijkstra

H. Feenstra

1¢ Werelddiaconaat
2¢ Kerk

Jvd Meulen

om 9.30 uur dienst in Terwispel

Ds. F. W. Verbaas
A.v.d. Meulen
W. Vrijburg

1€ Diaconie:

2¢ Kerk

H. J. Lolkema

om 9.30 uur dienst in Tijnje

Ds. P. Dijkstra (Grou)
H. v.d. Meulen

J. Tanja

1¢ Werelddiaconaat
2¢ Kerk

H. Altena
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Zondag 21 april

voorganger:
organist:

ouderling van dienst:
collecte voor:

bloemenbezorger:

Zondag 28 april

voorganger:
organist:

ouderling van dienst:
collecte voor:

bloemenbezorger:

Zondag 5 mei

voorganger:
organist:

ouderling van dienst:
collecte voor:

bloemenbezorger:

om 9.30 uur dienst in Terwispel

Ds. F. W. Verbaas
R. Huyzer

I. Knobbe

1¢ Diaconie

2¢ Kerk

J. From

om 9.30 uur dienst in Tijnje
Kindernevendienst

Ds. D. E. Hofstra (lJIst)
M v d Bos, D Rouhorst
H. Feenstra

1¢ Diaconie

2¢ Kerk

B. Ipema

om 9.30 uur dienst in Tijnje

Ds. D. J. Deuzeman (Heerenveen)
A.v.d. Meulen

W. Vrijburg

1¢ Noodhulp kerk in actie

2¢ Kerk

H. Hokwerda
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Donderdag 9 mei

voorganger:
organist:

ouderling van dienst:
collecte voor:

Zondag 12 mei

voorganger:
organist:

ouderling van dienst:
collecte voor:

bloemenbezorger:

om 9.30 uur dienst in Terwispel
Hemelvaartsdag

Ds. F. W. Verbaas
0. Jongsma

J. Tanja

1¢ Diaconie

2¢ Kerk

om 9.30 uur dienst in Tijnje

Ds. C. Schlette (De Knipe)
H. v.d. Meulen

I. Knobbe

1¢ Binnenlands Diaconaat
2¢ Kerk

F. Akkerman

Zondag 19 mei om 10.00 uur dienst in Langezwaag

voorganger:
organist:

ouderling van dienst:
collecte voor:

Bloemenbezorger:

Pinksteren
Gezamenlijk met Langezwaag

Ds. F. W. Verbaas

?

I. Knobbe

1¢ Binnenlands Diaconaat
2¢ Kerk

H P vd Meulen
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Er leefde eens een brandend kaarsje
Het was liefdevol en wijs

Het wilde de wereld graag verlichten
Pakte z’n koffer en ging op reis

Hij droeg zijn vlammetje met vreugde
En deelde rijkelijk om zich heen

De warmte die er voelbaar werd
Stroomde vrij voor iedereen

De mensen werden hierdoor gelukkig
En de vrede was werkelijk in de maak
Het kaarsje had met zijn intentie
De mens diep in het hart geraakt

Zonder dat hij in kracht verminderde
Straalde hij tot in de lucht

Waar hij dan ook maar binnenkwam
Sloeg het donker op de vlucht

Hij keek verwonderd en ontdekte
Deze afnemende duisternis

Hij juichte blij en opgetogen

Dat dit de kracht van LIEFDE is!!
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Waar ben je?

31 maart 2024

Bijbel: johannes zoa-18
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